“Hoe beter je jezelf kent, hoe
meer geduld je hebt voor wat

je ziet in anderen.”
Erik Erikson

Humane wetenschappen combineert
een brede algemene vorming met

filosofie, kunstbeschouwing,

sociologie en psychologie.

*een open, kritische en nieuwsgierige basishouding

en een interesse voor de mens en zijn gedrag,
maatschappij en cultuur

*leren filosoferen over de mens, de wereld rondom

ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin

van het leven

*leren kijken en luisteren naar kunst en leren de
vorm, de inhoud, de context en de functie van
kunstwerken analyseren

*ontwikkelen van een wetenschappelijk
sociologisch en psychologisch begrippenkader
en linken leggen naar onze samenleving
en de mens

In de derde graad ben je klaar om
Humane wetenschappen verder te

@ zetten.

De meest logische vervolgopleidingen
situeren zich in de sociale richtingen
van het academisch onderwijs en het

hoger professioneel onderwijs.




